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“Het leven is niet een probleem wat opgelost moet worden, 
maar een mysterie wat geleefd mag worden.” (Osho)  

 
 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
Op deze mooie zomerse en tegelijk langste dag van het jaar, is het de hoogste tijd om 
weer eens een nieuwsbrief te schrijven. 
 
Het eerste nieuws wat we graag met jullie delen is dat het goed gaat met Jan. J  
We zijn ondertussen alweer bijna een jaar verder en Jan is op alle fronten weer volop aan 
het werk. Sinds een maand heeft hij zijn consulten ook weer opgepakt. De wachtlijst is al 
aardig weggewerkt, dus er kunnen weer afspraken ingepland worden. 
Vanmorgen vertelde Jan, toen hij als docent op de poef zat bij de opleiding Werken met 
en in groepen, hoe hij in zijn behandeling van zijn kanker steeds samenwerkt met zijn ziel. 
Elke keer voordat hij zijn medicatie inneemt, maakt hij even heel bewust contact met zijn 
ziel, waarbij hij vraagt of de pillen datgene in zijn lichaam mogen doen waarvoor ze 
bedoeld zijn en of alle bijwerkingen opgeruimd worden. Hij vertelde dat hij geen 
moment gestreden heeft tegen zijn kanker en dat is zo voelbaar in alles. Een inspirerend 



voorbeeld voor ons, omdat hij leeft wat hij zegt, niet om een goede leraar te willen zijn, 
maar gewoon omdat het voor hem nu eenmaal zo werkt.  
 

Samenwerken met je ziel vraagt allereerst om de verbinding 
met je ziel te maken. Als we dat doen, kunnen we ook gebruik 
maken van de kwaliteiten die die ziel heeft meegenomen. Het 
blijkt telkens zo eenvoudig, maar dat hoofd van ons verzint 
nog veel excuses om het toch ook steeds weer lastig te 
maken. We willen groeien en tegelijk willen we het oude niet 
loslaten. Het bouwwerk dat we gemaakt hebben om te 
overleven, heeft ons altijd veiligheid geboden. Soms is er een 
flinke interne strijd voor nodig om ons over te geven en het 
bouwwerk los te laten.  

Echte vrijheid is als je kan leven vanuit verbinding en erop kan vertrouwen dat er precies 
datgene gebeurt in je leven wat de bedoeling is. Mee kunnen gaan met de stroom. 
 

“Nergens kan een mens zich rustiger en ongestoorder  
terugtrekken dan in zijn eigen ziel.”  

 
Het loslaten van onze angsten kan een heel systeem op zich zijn, met allemaal acties 
vanuit het hoofd. Het boeiende is telkens weer, dat als je contact maakt met je heelheid, 
dat er heel veel wegvalt, waaronder allerlei angsten en stress. Dan kan je net zoals 
Ganesha, de Indiase God met het olifantenhoofd, je angst gebruiken als een 
vervoermiddel (Ganesha wordt veelal afgebeeld staand op een muis en er wordt gezegd 
dat een olifant bang is voor een muis).  
Als we stoppen met vechten met onszelf en onze angsten, door ons te verbinden met ons 
zielewezen, blijkt meestal dat onze angsten ons precies daar brengen waar we blijkbaar 
‘moeten’ zijn. Dan zijn ze ons vervoermiddel geworden. Dat betekent dat je wel eerst 
moet accepteren waar je bent.  
 

“Waar je ook bent, wees er helemaal” 
 
Wellicht moeten we hier en daar nog wat eigen plannetjes loslaten om helemaal open te 
kunnen staan voor het leven. Hoe meer dat lukt, hoe meer je de uitnodiging van het leven 
kan aanvaarden en durft te vertrouwen op jouw ziel, hoe meer je zal ontdekken wat jou 
allemaal toe valt. De samenwerking tussen jouw persoon en ziel zal daardoor blijven 
groeien en rijpen, juist door al jouw levenservaringen, waardoor deze relatie zich steeds 
meer kan verdiepen. 
 



Samenwerken met je ziel betekent dat je gebruik kan maken van een enorm potentieel 
dat in jou aanwezig is en dat je tot veel meer in staat bent dan dat jij als mens kan 
bedenken.  
 
Ben je ook nieuwsgierig naar jouw potentieel? Kom dat dan ont-dekken! 
Dat kan volgende week zaterdag tijdens de kennismakings- en introductiedag. 
Of, als je voor de hoofdprijs gaat: doe mee met de Energieweek in augustus. Een mooiere 
vakantiebestemming kan je jezelf niet cadeau doen. Het is een prachtige reis naar vrijheid 
in jezelf. 
Meer informatie vind je op onze website. Heb je vragen? Bel of mail ons dan. Er gaat niets 
boven een persoonlijk contact is onze ervaring, echter we zijn niet altijd in de 
gelegenheid om direct te reageren. Dat betekent dat je soms heel even moet wachten 
op een antwoord. 
 

  
Deze maand is een lekkere volle maand op de hoeve met allerlei groepen. Groepen die 
hun ‘thuis’ bij ons gevonden hebben. Ook hierin zorgt de grote regisseur goed voor de 
hoeve. 
We boffen met zo’n mooi netwerk waardoor we elke keer weer gasten hebben die met 
hetzelfde bezig zijn. Dat we op een prachtige plek leven weten we, een klein paradijsje. 
En daar waar het soms voor ons bijna gewoon aan het worden is, helpen onze gasten het 
ons herinneren door te delen hoe fijn ze het hier hebben. Met elkaar steken we de handen 
uit de mouwen. Altijd genoeg werk te doen hier, dus onze werkmeditatie is nooit saai. De 
tuin groeit en bloeit en er wordt heel wat gesnoeid om alles wat woekert terug te dringen. 
Het is bijna niet bij te houden.  
 
 



       
 
 
Heb je zin om in de vakantie te komen, we zijn op 1 midweek na (21 t/m 25 juli) gewoon 
open. Van harte welkom! 
 
Een heerlijke zomer allemaal! 
 

  
Hartelijke groet namens ons allen op 

 

Landgoed de Leonardushoeve  
 

Jan Visscher  
Silvia van Voorthuizen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen 
het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt 
maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand 
u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De 
grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen 
met de ziel van het lichaam te scheiden.” (Plato) 

 


