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“Leven in het heden is de ogenblikkelijke gewaarwording van schoonheid en de grote 

vreugde daaraan, zonder er genoegen aan te willen ontlenen.” (Krishnamurti) 
 

“Schoonheid ontstaat door de zuivering van overtolligheden.” (Michelangelo) 
 
 
Lieve vrienden en bekenden, 
 
Na veel sombere, grijze en natte dagen kregen we deze winter toch ook nog een prachtig 
sneeuwlandschap cadeau. Genietend van een wonderschone zonsopgang smolt diezelfde dag de 
sneeuw ook weer net zo snel weg als dat hij gekomen was. Een complete weersomslag met wat 
stormen. En nu staan de sneeuwklokjes het voorjaar alweer in te luiden, het licht en de zon winnen 
elke dag in kracht. Zo voelbaar is het weer dat in het licht altijd de uitnodiging zit om te ontwaken 
en in beweging te komen. Om mee te doen. 
 
De hoeve heeft alle weersomstandigheden van de afgelopen maanden goed doorstaan. We gaan 
lekker door met alles wat er is, waaien niet met alle winden mee, maar blijven loyaal aan waar de 
hoeve voor staat. Dus wat dat betreft weinig nieuws te melden. 
De voorspellingen van de hevige stormen nodigden ons wel uit om in de Tara extra maatregelen 
te treffen, door de grote puien daar te verstevigen. Gelukkig viel de storm bij ons mee en was het 
achteraf niet nodig. Was het dan voor niks? Hebben we onze energie aan de verkeerde dingen 
besteed? Zo kijken wij niet. We zijn blij dat we naar de toekomst toe voorbereid zijn op eventuele 
nieuwe stormen door dat wat zwak was, te verstevigen. 
De pilaren in de Laksmi worden ook stuk voor stuk verstevigd. Een aantal was al flink aangetast 
door betonrot en daarom hebben we besloten om alle palen te laten behandelen. Voor meer 
stevigheid krijgen ze nog een extra omhulsel. Veiligheid staat voorop. En een stevige basis ook. 
Zo binnen, zo buiten. 



 
Soms was er wel een stevige basis, maar is die door de tijd heen aangetast en vraagt het wat extra 
onderhoud. Niks mis mee. Als je het maar op tijd (h)erkent, zodat je niet door je hoeven zakt. 
 
De Leonardushoeve bestaat al zo lang en het bestaansrecht van de hoeve is nog steeds: er 
‘gewoon’ zijn. Een veilige plek voor velen om hun eigen basis te verstevigen. Stoppen wij veel 
energie in dat bestaansrecht van de hoeve? Nee, want het is er al, dat hoeven we niet te maken, 
alleen maar onderhouden en voeden. Met liefde en aandacht datgene doen wat er nodig is, wat 
er ‘gevraagd’ wordt.  
Doordat wij niet bezig zijn met het bestaansrecht van de Leonardushoeve hoeven we onze energie 
ook niet te stoppen in langetermijnvisies en plannen voor de toekomst. Wij gaan er namelijk nog 
steeds vanuit dat er een veel grotere wijsheid is dan die van ons als persoon alsook een plan dat 
wij niet kunnen zien met onze beperkte blik. Het ‘enige’ wat we doen is ons steeds opnieuw met 
die grote wijsheid verbinden en onze schouders eronder zetten bij wat er NU gevraagd wordt. Ons 
verbinden met de klus die er nú ligt en daar al onze energie voor in zetten. De klus die er de 
komende periode ligt is het installeren van warmtepompen om onze energierekening betaalbaar 
te houden. 
 
Geen langetermijnvisies en focussen op het nu is niet zoals er in organisaties standaard gewerkt 
wordt. Dat realiseren we ons ook. En we merken het ook steeds meer, doordat we zien hoe lastig 
het voor velen is om simpelweg in het nu te zijn, te verbinden, te volgen, te doen wat er wordt 
gevraagd. 
Wat ons betreft is deze grondhouding de enige manier van waaruit we willen leven, handelen en 
vormgeven en daarom blijven we er in alle opzichten ook loyaal aan. En omdat we zelf ervaren hoe 
belangrijk het is, blijven we het ook herhalen in onze cursussen, tot vervelens toe J. En het mooie 
is dan, steeds opnieuw zien we het gebeuren: als iemand van binnen verandert, zichzelf zuivert, 
dan straalt dat ‘goud’ gewoon uit. Het is geen bling bling wat er op ligt, maar het is het pure goud 
van binnen dat op een heel natuurlijke manier naar buiten komt. Hij of zij is ‘gewoon’ zoals hij 
bedoeld is, niks is gemaakt. Dat is bestaansrecht en je veilig voelen. Het zijn geen mooie woorden 
meer, maar iemand is bij de ervaring zelf gekomen en dan wordt het voelbaar, zichtbaar, hoorbaar.  
 
Daarom blijft werkmeditatie ook dé pijler van de Leonardushoeve. Niet er over praten, maar doen 
en ervaren. De ervaring is transformerend, zuiverend. Alleen door het te doen, kan je lood in goud 
veranderen. Een zuiveringsproces waarin steeds meer jouw unieke ik ruimte krijgt. Ieder mens 
heeft – net zoals de Leonardushoeve - al bestaansrecht. Hoeveel van je tijd ben je nog bezig met 
langetermijnvisies, erover aan het praten hoe het zou zijn als… Stel dat ook jij ervan uitgaat dat je 
er gewoon mag zijn en dat er een grotere wijsheid in jou is, die jou gecreëerd heeft en dat er al 
een plan is, waar je met je beperkte blik niet altijd zicht op hebt. Durf je daar dan op te vertrouwen, 
ernaar te luisteren? Wanneer ga jij volgen en doen wat er gevraagd wordt? Door samen te werken 
met jouw ziel, ontstaat er ruimte voor licht. En ook jouw licht nodigt jou uit om mee te doen. De 
vraag is: doe jij mee met jouw leven? 
 



Op zondag 25 februari a.s. is er weer een kennismakings- en introductiedag op de Leonardus-
hoeve waarbij je zelf de ervaring aan kan gaan. Graag vooraf aanmelden. 
Je kan ook mee doen met de Energieweek in maart (vr 22-do 28). Een bijzondere week, waarin je 
stap voor stap kennis maakt met de thema’s die verbonden zijn aan de chakra’s zoals: 
bestaansrecht, het leven aangaan in al zijn volheid, vertrouwen, eigenheid, liefde ervaren voor 
jezelf en anderen, uitdrukking geven aan wie je werkelijk bent. En ook hier geldt: niet de kennis, 
maar de ervaring staat voorop.  
 
Daarnaast ben je zoals altijd individueel ook van harte welkom op de Leonardushoeve, voor 
onderhoud, voor versteviging in je basis, voor inspiratie, bezinning, verstilling en last but nog least: 
als je al een Energieweek hebt gedaan kan je meedoen met de werkmeditatie, waardoor je jouw 
lood in goud kan veranderen. 
 
Tot slot, laten we elkaar blijven uitnodigen om te kijken naar de schoonheid van het leven. Soms 
zie je het niet, dan zit je bijvoorbeeld letterlijk met je rug ernaartoe, druk in gesprek met een ander, 
zoals dat gebeurde bij de mooie zonsopgang vermeld in het begin van onze nieuwsbrief. Wat is 
het dan fijn als die ander tegen je zegt: draai je even om, dan zie je iets moois. 
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